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Reis: ”Pareltjes van het noorden” 
 
Verblijf: Landal De Bloemert in Midlaren 

 
 
Reisgroep: Ien, Ineke, Hans, Gosina, Wilma en Jacco 
      

             
 
Reisbegeleiding:           Marije           en       Anneke  

             
 
 

  



 

Dag 1 vrijdag 16 juli 
 

Vrijdag 16 juli gingen Marije en Anneke (begeleiders) vanuit Friesland naar 
Arnhem. 
Van daaruit begon de vakantiereis Pareltjes van het Noorden. 
Gosina en Ineke gingen met hen mee naar Veenendaal. 
 

        
 
Daar kwamen de vrienden Iene en Jacco in de bus. Ze werden er door de broer 
van Iene gebracht. 
En verder ging de reis naar Zwolle, waar we Wilma oppikten. 
Ondertussen kregen we wel trek in ons lunchpakket. We besloten op het 
parkeerterrein te “picknicken”. 
 

                        
 

 

 



 
 
Daarna begonnen we aan de laatste etappe op naar Midlaren. Na een 
voorspoedige reis waren we te vroeg om in onze accommodatie te kunnen.We 
hebben het park bekeken en konden wel alvast op het terras zitten. 
Nadat we de sleutel hadden gekregen was er koffie! 
Tegen 16.00 kwanm onze laatste gast Hans, die ook wel een kopje koffie luste. 
Anneke ging met Jacco en Ien boodschappen doen en Marije maakte de bedden 
op, nadat iedereeen een slaapkamer had uitgezocht. 
Het avond eten bestond vandaag uit macaroni met yoghurt of vla na. 
’s Avonds  zat iedereen voor de tv met een hapje en een drankje. 
 

 
 

 

      
                                                    
 
 
 
 



 

Dag 2 zaterdag 17 juli 
 

Bij een helderblauwe lucht scheen het zonnetje ons meteen al tegemoet.  
Ideaal vakantieweer!!!!! 
Iedereen kwam dan ook opgewekt aan het ontbijt, dat weer heerlijk smaakte. 
Na het ontbijt ging Wilma met Anneke boodschappen halen. Zij had goede 
ideeën en ze kwamen dan ook met heerlijke dingen thuis. 
Marije had met de anderen het huisje al opgeruimd en … de koffie was klaar!  
We hebben een mooi groot eigen terras, dus met het mooie weer buiten 
koffiedrinken. En ’s middags ook de lunch. 
 

              
        
Daarna zijn we naar Zuidlaren gereden om te shoppen. Daar werden de nodige 
ansichtkaarten met postzegels gekocht en Wilma en Ineke kochten er 
knutselspullen en Hans een nieuwe portemonnee. 
Moe maar voldaan zochten we daarna een terrasje op voor een lekkere 
consumptie. 
 

     
 
 
 
 
 
 



 
 
Om de omgeving wat beter te leren kennen, reden we de terugweg om het 
Zuidlaardermeer. Het is er prachtig en via Kropswolde, Foxhol en Onnen kwamen 
we weer terug in Midlaren.  
 
Daar lekker bijkomen op ons terras met koffie of thee en een koekje. Voor het 
eten gingen de meesten even knutselen of bijkletsen. 
 

                  
 
 

                       
 

We aten deze dag worst, aardappelen en yoghurt met vruchtjes na. 
’s Avonds nog een drankje met een bakje chips en toen was het weer tijd om 
naar bed. 
 
 
 
 

 



 

Dag 3 zondag 18 juli. 
 
Lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria. Hans viert zijn 70ste verjaardag! 
Na het ontbijt konden we gelijk al buiten zitten. Tijdens de koffie hebben we voor 
Hans gezongen en hem een mooi cadeau gegeven, allemaal spullen waarmee hij 
zijn creativiteit kan uiten. 
Hij glunderde van oor tot oor voor zoveel belangstelling, zelfs de buren kwamen 
even kijken. 
En natuurlijk was er taart bij de koffie, dat ging er wel in! 
 

           
 
Na de lunch had de begeleiding een verrassing voor iedereen in petto. In het 
busje reden we naar het plaatsje Zwiggelte.  
Daar stond een                      

                                   op ons te wachten.       
 
Iedereen was super enthousiast en Roos voor de huifkar kon ons gelukkig 
allemaal trekken. 
Na een goed uur moest Roos even rusten en konden wij wat eten en drinken. 
Daarna reden we door het oude Zwiggelte weer terug naar de boerderij. 
 



 

         
 
 

             
 
 
We waren het er over eens, dat we een hele leuke middag hadden gehad. 
Terug in ons huis was er weer koffie met wat lekkers. 
Het avondeten bestond uit soep met over gebleven macaroni van vrijdag.  Als 
feesttoetje aten we gele/bruine vla met slagroom. MMMMMMMMM 
  



 

Dag 4 maandag 19 juli 
 
Het wordt al helemaal gewoonte: opstaan, douchen, ontbijt, 
boodschappen, opruimen, poetsen en dan …… is er koffie! 
Daarna wat knutselen of even om wat info naar de receptie. 
Dan is het al weer tijd voor de lunch.  
Ons dagelijkse uitje bracht ons vandaag naar het Groninger land, naar 
Winschoten. Daar is een kinderboerderij met o.a. koeien, geiten, 
schapen, ezels, varkens, kippen, parelhoenders en nog meer. Er was 
ook een vlindertuin en een theehuis. We hebben ons er prima 
vermaakt en ter afsluiting hebben we wat gedronken op het terras  
van het theehuis. 
 
’s Avonds hebben we heerlijk pizza gegeten in de pizzeria in Zuidlaren 
met een lekker ijsje na. 
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Dag 5 Dinsdag 20 juli 
 
Iedere dag duimt Gosina voor mooi weer en het is haar al weer gelukt vandaag. 
Na het dagelijkse ritueel van opstaan, douchen, ontbijten en opruimen en 
poetsen was er om 10 uur weer koffie. 
Na de koffie stapten we in de bus om de provincie Drenthe beter te leren 
kennen. We belandden eerst in Borger, waar het grootste hunebed ter wereld 
te zien was.                    
 

     
 
Via een hele mooie toeristische route, over kleine weggetjes en zelfs zandpaden 
vonden we onderweg een prima plek om te picknicken. Heerlijk zo in de vrije 
natuur! 
 

      
 
 
 
 



 
Daarna verder gereden naar Orvelte, een museumdorp met allemaal oude 
huizen en boerderijtjes en leuke winkeltjes. Daar werden nog lieve knuffels 
gekocht en we hebben op het terras gezeten bij de bakkerswinkel. 
 

                
 

                
 
Rond 16.00 uur waren we weer bij ons huis in Midlaren waar we een lekker ijsje 
hebben gegeten.  
De warme maaltijd bestond ’s avonds uit stamppot andijvie met spekjes en worst 
en vruchtenkwarkyoghurt na. 
’s Avonds werd er vooral weer gebreid, geborduurd, gekleurd of tv gekeken. 
Eerst koffie met een koekje en later nog een glaasje fris met wat chips er bij. Zo 
was de avond zomaar weer voorbij. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dag 6 woensdag 21 juli  
 

De ochtend begon net als altijd, uitslapen is er ons niet bij! 
Om 8 uur zitten we aan het ontbijt. 
Jacco ging deze keer mee boodschappen halen. Hij vond dat we wel een lekkere 
roze koek bij de koffie konden hebben, maar dan wel met slagroom er op! 
HEERLIJK!!! 
Na de lunch reden we naar Zuidlaren, waar we een bezoek hebben gebracht aan 
het molenmuseum. Helaas waaide het niet hard genoeg om de molen te laten 
draaien, maar in het gebouw naast de molen was van alles te zien van vroeger. 
Een houtzagerij, een smederij, een klompenmakerij, stoommachines en op de 
zolder heel veel gebruiksvoorwerpen van vroeger. Ien herinnerde zich er nog 
heel veel van en ook Wilma wist er veel van te vertellen. Het was heel 
interessant! We kregen er nog een koekje uit de bakkerij, hmmmmm. 
 

    

                  



 

 
 
We vonden dat we wel een bezoekje aan een terras hadden verdiend. We 
vonden een leuk plekje waar we hebben genoten van koffie, cappuccino of een 
frisdrankje met iets lekkers er bij. 
Thuis nog wat geknutseld en spelletjes gedaan.  
 

We hebben later heerlijk gegeten van Marije’s bonenschotel. Iedereen 

vond het zo lekker, ze zouden het thuis ook wel eens willen eten. 
Daarom voor iedereen hier het recept: 
(voor 4 personen) 
1 grote pot witte bonen in tomatensaus 
1 zak verse groentemix  
400 gram kipfilet 
1 blik perziken  
Kipfilet braden 
Groentemix toevoegen en meebakken 
Bonen in tomatensaus toevoegen en warm maken 
Tot slot de perziken toevoegen, doorroeren, nog even doorwarmen en…. 
EET SMAKELIJK!!! 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dag 7 donderdag 22 juli 
 
8 uur ontbijt en om 10 uur koffie! Met appelkruimeltaart, mmmmmmm, lekker. 
Daarna lekker relaxen, spelletjes doen, knutselen en dan is het zomaar weer tijd 
voor de lunch. Deze keer met mini-saucijzen- en kaasbroodjes. 
 
’s Middags hebben we een rondvaart gemaakt vanuit Zuidlaren naar en over het 
Zuidlaardermeer. Aan boord kregen we koffie. Het was een leuke tocht. 

                                                                          

                                                     

                      
 
 
 
 



 
 
 
Toen we weer bij ons huisje waren, hebben we eerst een ijsje gegeten en daarna 
natuurlijk koffie gedronken.  
 
Om kwart over 5 was het tijd om naar restaurant “Hof van Zuidlaren” te gaan 
voor ons afscheidsdiner. We konden uit verschillende gerechten kiezen. 
 
Het eten was heerlijk en dat was te merken, want de volle borden,  

waren in een mum van tijd leeg!!!!!! 😮  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Alsof ze de hele week nog niks hadden gegeten…..!!!!! 
 

 
 

Iedereen wilde ook nog wel een toetje, je kon kiezen uit ijs met slagroom of 
een dame blanche, dat is ijs met chocoladesaus en slagroom.  

Dat werd geserveerd in een soepbord 😊 
 

                



 
 

 
Dag 8 vrijdag 23 juli 
 
En dan is toch de laatste dag van de vakantie aangebroken. 
Ook vandaag weer vroeg uit de veren. Douchen wassen en dan voor het laatst 
met elkaar ontbijten en een lunch pakket klaarmaken. 
 
Alle spullen in de koffers/tassen en dan nog snel een bakje koffie. 
We brengen de vuilniszak, oud papier en de lege potten nog in de containers. 
Dan is het wachten op de taxi van Hans die als eerste naar huis gaat. 
 

                       
 
Gelukkig kwam de taxi mooi op tijd. 
De reis ging naar Zwolle waar we tegen lunch tijd waren, hier hebben we ons 
lunch pakket opgegeten. En ineens begon Wilma te ‘dansen” want haar taxi 
kwam er aan. 
Nadat we afscheid hadden genomen op naar Veenendaal waar de taxi voor Ien 
en Jacco al klaar stond. 
De laatste etappe ging naar Arnhem waar de broer van Gosina haar al stond op 
te wachten en even later werd  Ineke opgehaald. 
 



 

                 
 
 

Lieve vakantie gasten heel erg bedankt voor de 
gezellige vakantie en wie weet tot een volgend 

jaar!! 
 
  



 
                 
 
                        
 

Wist je dat……….. 
 
Jacco de buren zag lopen, dit 2 meiden waren en hij vond dat dit K3 was?  
Ineke een hele grote sjaal aan het breien was, ze zelfs garen moest bij kopen? 
Hans deze vakantie jarig was en we lekker gebak hebben gegeten? 
Wilma dit heeft uitgezocht? 
Gosina elke dag bezig was met haar borduren? 
Ien onderweg hele mooie auto’s heeft gezien? 
Het paard voor de huifkar Roos heet? 
Marije en Anneke pareltjes uit het noorden zijn? 
Ien een stille genieter is? 
Gosina iedere dag met succes duimt voor mooi weer? 
Wilma ons iedere dag laat weten wanneer het tijd voor koffie is? 
Jacco de vrolijke noot van de “familie” is? 
Ineke op de bascule in het molenmuseum precies 60 kilo was? 
Hans in datzelfde museum zeer geïnteresseerd was in de vitrine met pijpen, 
omdat hij vroeger zelf pijp gerookt heeft?  
En hij nu blij is dat hij er mee gestopt is. 
Ien stilzwijgend in een mum van tijd 4  boterhammen op eet? 
Wilma ons in het molenmuseum veel kon vertellen over de oude 
gebruiksvoorwerpen?  
En Ien zich hier heel veel dingen herinnerde van vroeger? 
We bij ons huisje regelmatig een eekhoorn, haasje en een bonte specht hebben  
gezien? En er ’s morgens heel veel vogeltjes zongen? 
Jacco een geweldige hulp bij het halen van de boodschappen was? 
Ineke héél enthousiast meedeed met de ochtendgymnastiek? 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


